
Het Dorpsnieuws 12 oktober 2023 

38e jaargang – nummer 18 
…………………………………………………………………………………………………………………….  

colofon 

redactie:  Jeanette Fluit, 013 - 509 2630 

druk en verspreiding: Joep Verspaandonk, 013 - 509 1377 

penningmeester:  Bart Kapteijns 

verschijnt:  iedere 2 weken, uitgezonderd zomer- & kerstvakantie 

kopij kan naar:  LMdorpsnieuws@gmail.com - in een word bestand  

afbeeldingen:  in .jpg of .png bestand 

advertentiekosten: zie www.grensdorpen.nl – Dorpsnieuws 

…………….………………………………………………………………………………………………………...

oud papier:  21 oktober, 18 november, 16 december, 20 januari 

restafval (rode zakken): 10 november, 8 december, 5 januari 

………….……………………………………………………………………………………………………………. 

Kalender 

Iedere donderdag Dorpskamer - 13.30u in de Ster  

   iedere 1e donderdag van de maand: Kienen  

13 oktober  Speelt ’De Gouden Mix’ in de Ster, zaal open 13.30u 

14 oktober  2e Open Mierdse Muziekquiz 

23 oktober  Stamppottenbuffet, voor gasten van de Zonnebloem 

27 oktober   2e editie smokkeltocht, Gilde Sint Sebastiaan  

4 november  Bussenfist, C/V/ de Peperbussen in de Ster 

11 november  Cabaret, Jeroens Clan, Korte Metten, de Ster, 20.30u 

18 november  Intocht Sinterklaas 

18 november  Pietenbal 

25 november  Cabaret, Filosofietsen, Wim Daniëls, de Ster, 20.30u 

14 december  Dorpsdiner van Zorg en Welzijn 

16 december  Muzikaal optreden van Rob Mosterd, de Ster, 20.30u 

12 & 13  januari ‘24 Tonpraten, in de Ster 

8 t/m 12 febr. ‘24 Carnaval 

……..………………………………………………………………………………………………………………… 
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te gast bij De Bijenkorf te Hooge Mierde 

Op 23 oktober 2023 mogen de gasten van 

Zonnebloem Reusel de Mierden bij De 

Bijenkorf te Hooge Mierde aanschuiven voor 

een heerlijk stampotten buffet. 

Er is keuze uit diverse stampotten met of zonder saucijzen worst, en 

appelmoes. 

Tijdens, en na de maaltijd is er de mogelijkheid om één consumptie te 

nuttigen. 

Aanvang: 12.00 uur  Einde: 15.00 uur  

Voor vragen hierover kunt u contact opnemen met: 

Joke van Rooij tel: 06-40044337  of  Annemie van Limpt 06-13955480 

…………………………………………………………………………………………… 

Smokkeltocht 27 oktober 2023 

Deelnemen: minimaal 2 personen en maximaal 8 personen per groep.  

Tot 14 jaar onder begeleiding van een volwassenen. 

Inschrijfgeld: tot 14 jaar € 2,00 p.p. incl. chocomel en volwassenen  

€ 4,00 p.p. incl. kop soep.  

Er is die avond geen mogelijkheid tot pinnen. 

Deelnemers graag om 19.00 uur aanwezig en de bus vertrekt  

om 19.30 uur. 

Ga je mee op smokkeltocht en ben jij of jullie zo’n slimmerik om de 

douaniers te omzeilen geef je dan snel op, echter voor 20 oktober a.s.  

via: secretariaat@gildesintsebastiaan.nl of per telefoon 

0612759673. 

 

Gilde Sint Sebastiaan Lage Mierde. 
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Een terugblik op de Smokkeltocht van vorig jaar 

Wij houden van bossen, van wandelen en van spanning. Dus we deden mee! 

Mijn gezin en ik. 

In het donker werden we ergens ten westen van de weg naar Poppel gedropt. 

Geen bewolking, heldere maan. Dus er was wel iets te zien gelukkig. Maar 

toch: erg donker.  

Via een te scannen CR code kregen we de locatie waar we onze smokkelwaar 

moesten ophalen, alvorens we ons konden begeven naar het eindpunt. 

De gevreesde douaniers raasden al meteen langs ons heen, ze hadden andere 

deelnemers in de smiezen, dus wij ontkwamen er aan. Direct doken we de 

bossen in, van de paden af. 

Zo weinig mogelijk de zaklamp aan, af en toe op de telefoon kijkend waar we 

ongeveer zaten, waren we toch het pad volledig kwijt. Wat een ervaring, zo 

laat op de avond, midden in het bos langs vooral kleine dode sparretjes. 

Maar wel lekker veilig. Want wie kwam hier ooit? Het bos was donker maar 

over de velden lag een prachtige witte nevel. Zo mooi! 

Na wat omzwervingen doorkruisten we uiteindelijk een struweel vol bramen. 

We waren nu niet ver meer verwijderd van het Gilde gebouw. ‘So far so 

good’. Maar toen werd het spannend. Aan de andere kant van het struweel 

zagen we opeens felle zoekende schijnwerpers. Jee… wat nu? W doken dieper 

het weiland in. Om te kijken of we er rechts voorbij konden. Af en toe 

moesten we zelf ook even de zaklamp aan doen, konden we hier door het 

struikgewas? Nee, shit teveel bramen. Ze hadden ons gezien. Maar we wisten 

ons goed gedekt te houden. Zij gaven niet op.  

Edo rende uiteindelijk naar rechts met zijn zaklamp zwaaiend om ze af te 

leiden. Pauline en ik renden naar links, Rob raakten we kwijt. De felle 

lichtstralen zwaaiden over onze hoofden. Ik dook een greppel in en kroop er 

aan de ander kant uit, waar ik me verschool achter een rij bijenkasten.  

De douanier met de sterke zaklamp stond vlak bij me. Waar bleef Pauline? Ik 

probeerde haar te roepen ‘Pien?!’ Meteen kwam de zaklamp mijn kant op. 

‘Shit’. Als hij naar voren kwam kon ik langs de bijenkasten verder dan was ik 

hem voorbij en kon ik gaan rennen, dwars over het open veld. 



Maar mijn gezin? Waar waren man en kids? Ik besloot terug te gaan, door de 

greppel. Ik zag meer zaklampen flitsen. Maar begon toch te roepen: Rob, Edo, 

Pien! Een heel stuk verderop zag ik een rood lampje knipperen, laag bij de 

grond. Daar zaten ze, Pauline had zich ook weer bij haar broer en vader 

gevoegd. 

Wat nu? Het was echt super spannend. Met hoeveel waren die douaniers? 

Maar we hoefden al geen beslissing meer te maken. Eén van hen was rond 

het struweel gelopen en naderde ons vanaf de zijkant. We zouden zeker 

gepakt worden. Dus dan maar blik op oneindig, door het struikgewas naar het 

veld erachter. En rennen, rennen, rennen. De longen uit mijn lijf. Een van de 

douaniers wist ons toch de pas af te snijden, wij waren snel maar hij was 

sneller.  

God, de adrenaline gierde door mijn lijf. Wat was dit spannend. 

Edo was wel ontkomen en rende ver voor ons uit. De vers gegraven Reusel 

doemde opeens op uit de mist, en in zijn vaart nam hij een sprong. Nadat 

Pauline, Rob en ik onze eerste voucher hadden moeten inleveren volgden we 

Edo. En ook wij besloten door de V-groef van de Reusel te gaan, nog een 

verrekte steile helling in die zachte zwarte grond. 

Wat stond ons nog te wachten? Meer douaniers? Nog een stuk rennen.  

En Yes. Even de Broekkant over en we hadden het gildeterrein bereikt. Veilig! 

Pfoeh…  

Super leuk, super spannend. En met een mooie 2e prijs zijn we huiswaarts 

gekeerd. 

Jammer dat we gepakt werden, maar ook weer niet, want dat was het leukste 

en spannendste deel van de hele ervaring. Een echte aanrader aan iedereen 

om ook een keer mee te doen! 

Jeanette Fluit 



 
 

“Er is niets dat voorgoed verdwijnt  

als men de herinnering bewaart.” 

Mijn grote wens is uitgekomen, ik ben gestart als ritueelbegeleider.  

Doordat ik de laatste jaren behoorlijk wat afscheidsdiensten heb meegemaakt 

ontstond bij mij de overtuiging dat het begeleiden van afscheidsdiensten iets 

is wat bij me past. Graag wil ik er voor u zijn als u afscheid moet nemen van 

een dierbare geliefde. 

Ik help u om een mooie dienst samen te stellen en zo afscheid te nemen op 

een manier die de overledene eer aan doet. Mijn streven is de kern te 



bereiken die u kippenvel bezorgt. Als dat betekent dat er een blaasorkest een 

Ave Maria moet komen spelen dan wordt dat geregeld, of als de overledene 

van een speciaal koekje hield dan staan die op tafel in de koffiekamer. 

Kortom, samen gaan we op zoek naar de allermooiste momenten zodat juist 

die herinneringen de fundering vormen van een warme nagedachtenis. Ik 

schrijf teksten, treed op als spreker, maak een mooie fotopresentatie met de 

door u uitgekozen muziek. Ik begeleid de kaarsenceremonie en maak een 

gedachtenisprentje. Alles wat gebruikt kan worden om zo een compleet beeld 

te schetsen van de overledene wordt door mij gebruikt. Kortom, alles wat 

gebeurt tijdens de afscheidsdienst behoort tot mijn verantwoordelijkheid. 

Ik vind het belangrijk dat de gebruiken en gewoontes van de overleden 

persoon goed belicht worden en wil me dan ook specialiseren in de gebruiken 

binnen onze mooie Brabantse Kempen. De verhalen van mensen uit deze 

streek zijn vaak, juist door hun eenvoud, de mooiste verhalen om op te 

schrijven. Kinderen krijgen extra aandacht van mij. Ook zij verliezen een 

dierbare, ik begeleid ze  graag door hen spelenderwijs bij het afscheid te 

betrekken zodat zij zich gehoord voelen. 

Ik kan ingeschakeld worden door de uitvaartbegeleider maar u kunt mij ook 

zelf benaderen, ook wanneer u een uitvaartverzekering heeft.  

Wilt u meer informatie? Kijk dan gerust op mijn website www.joserens.nl. of 

stuur een mail naar info@joserens.nl 

Ik ben u graag van dienst, 

Met warme groet, José Rens 

José Rens Ritueelbegeleiding 
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Beste Mierdenaren, 

De afgelopen weken hebben onze jeugdleden ontzettend hun best gedaan 

om u weer te benaderen voor het meespelen met de langst lopende loterij in 

ons dorp, namelijk de Jeugdlotto van SDO’39. We vinden het ontzettend fijn 

dat veel mensen trouw mee blijven doen en dat we ieder seizoen ook weer 

nieuwe deelnemers mogen verwelkomen. 

Op deze manier kan de jeugdafdeling weer zorgen voor goed materiaal en 

leuke activiteiten organiseren. Hopelijk wint u zo af en toe een leuk 

geldprijsje. 

De eerste trekking is geweest. De uitslag wordt sinds vorig seizoen anders 

gecommuniceerd dan dat u van ons gewend was. Dit omdat we vanwege de 

wet op de privacy geen NAW gegevens meer openbaar mogen maken. 

Daarom is besloten enkel de winnende cijfers per prijs te communiceren, het 

lottonummer (zie rechtsonder op de kopie) en het gewonnen bedrag. We zijn 

als commissie nog wel aan het bedenken of we daar op een oplossing voor 

kunnen vinden. We hopen op begrip voor deze noodgedwongen keuze. 

Nogmaals hartelijk dank voor uw deelname. 

Sportieve groeten, 

Jeugdlotto commissie 

P.S. Bent u door omstandigheden niet benaderd of niet in de gelegenheid 

geweest deel te nemen en u wenst toch mee te doen, stuur dan een bericht 

naar Ad van Gestel (06-46041671). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 


